
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Onzeker afwachten en terughoudend zijn 
Steeds meer  ontdekken, willen ervaren, 
toch maar stoppen, nog even kijken 
Het is niet genoeg er is veel meer 

 
Verder veel verder gaan dan nu 
Nieuwe ontdekkingen  laten het groeien 
Kleine delen komen dichter bij elkaar 
Heel duidelijk vormt zich een evenwicht 

 
Ingehouden energie moet loskomen 
voor de balans kan het niet anders 
Uit jouw geest komt die enorme kracht 
Eindelijk is de vlinder uit z’n grijze cocon 

 
      Piet 1993 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Therapeutische 
Massage 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Therapeutische Massage 
 
 
Jouw lichaam liegt nooit. Vanuit dit begrip werken 
geeft veel mogelijkheden. 
Als therapeute werk ik vanuit deze visie. Via massage, 
lichaamsoefeningen, aura- / energie- reading en 
healing kun je een goed beeld krijgen van patronen en 
processen die zich in jouw leven afspelen. 
 
 
Wat voor mij te allen tijde voorop staat, zijn de 
grenzen die jouw lichaam en geest aangeven. Om daar 
samen naar te kijken en zo inzicht te krijgen in jouw 
levenspatronen. Van daaruit kun jij zelf de keus 
maken of je er wat aan wilt doen. 
 
 
Als therapeute kan ik een handreiking geven naar 
inzicht in jezelf. Mijn streven is om samen jouw 
lichaam en geest in harmonie met elkaar te laten 
stromen, waardoor lichamelijke en geestelijke pijn en 
problemen kunnen helen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meriam Schouten, 
Therapeutische Masseuse en Yoga docente 

 
 

Wilt u meer weten of een afspraak maken, 
belt u dan mijn praktijk: 
Telefoon:  026-3230291 

 Arnhem 
Bereikbaar op werkdagen van 7.30u tot 18.00u 


